5 m e |Ve nSte I’ iets dat iedereen kan doen om mee te doen. Alleen, of met alle bewoners van

het huis. Een poster met een mooie tekst voor het raam, of een foto van bijzondere en voor jouw waardevolle
dingen, een tekening.... Dingen die je wilt delen omdat ze mooi en bijzonder zijn.

Wil jij je raam laten spreken?

Je raam, vensterbank (en misschien ook nog een stukje van je kamer ?) als etalage om te laten zien wat jij
mooi en bijzonder vindt!! Is er een film die jouw leven heeft veranderd? Een boek dat je heeft geholpen om
moeilijkheden te overwinnen? Heb je een speciale cd die je prachtig vindt? Is er een tekening die jij zelf hebt
gemaakt of misschien een van je kinderen waar je steeds blij van wordt? Is er iets dat je wilt delen om andere
mensen te helpen, dat je graag wilt laten zien daarom? Of heb je een bijzondere verzameling foto’s,
postzegels, autootjes? Allemaal dingen die zijn gemaakt door kunstenaars en ontwerpers, misschien zijn het
wel mensen uit jouw familie, of misschien zijn het vrienden van je. Of misschien ken je ze niet, wonen ze niet
eens in Nederland of zijn ze al lang dood... Als je wilt kun je op deze dag laten zien wat voor bijzondere
dingen mensen kunnen maken. Kun je laten zien hoe het is om een cultuur te hebben met kunst en vrijheid
en met solidariteit. Hoe wij allemaal willen dat alle mensen kunnen groeien en hun talenten kunnen
ontplooien, om een steeds bijzonderdererdererere wereld te maken!!! Voor iedereen!!

Hier in ons dorp en in heel Nederland en in de hele wereld.

Op de Neeritterpagina van 5 mei cultuur zie je naast het programma ook voorbeelden van raametalages:
www.5meicultuur.nl/neeritter

wil jij wat laten zien op 5 mei dan kun je dit op je raam hangen of op je vensterbank zetten hierlangs afknippen of vouwen
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